
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Jan,  

 

Wie kent jou niet, jij Jan, 

Jij die alles kan, 

En weet van personeel. 

Ja, daarom kennen jou veel. 

Maar ik, ik voel een speciale band 

Want jij stond aan het ledikant 

Van wat mijn leven zou worden als sportofficier 

En nu moet ik afscheid van jou nemen hier. 

Dat afscheid valt mij echt zwaar. 

Want geloof het, het is echt waar 

Ik heb je gezien als mijn tweede Pa 

Die er altijd voor je is, ja, ja! 

We hebben gelachen en gestreden, 

In het verleden en het heden, 

We vlogen elkaar wel eens in het haar, 

Maar streden ook met elkaar. 

Nu is dat ten einde gekomen 

En zal ik de collega’s zelf moeten intomen. 

Je zal altijd in mijn gedachten blijven staan 

En dank je voor al je voor mij hebt gedaan. 

 

                 Ronald Hagénus, 

 

je ‘zeun’ 
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